
Ter gelegenheid van het 50 jarig huwelijk van Piet en Klaasje 

Huisman – Schotanus 

 

Onze Klaasje, zomaar uit het niet 

Bracht mee naar Friesland ene Huisman Piet 

Grappenderwijs sprak men daar 

Van  een “pijpje drop”, die kwam 

uit de buurt van Rotterdam 

Ja, Ja, zo praatte men 

Over deze electricien 

 

Maar toen men bovendien nog wist 

Hij is ook nog evangelist 

Vond men het wel een goede mix 

Want evangelist, dat is niet niks 

 

In Arnhem hebben ze eerst gewoond 

Waar hun huwelijk werd bekroond 

Met een dochter en een zoon 

Volgord’ omdraaien, heel gewoon 

 

Daarna gingen z’ overzee 

Beppe Lieuwkje had het er moeilijk mee 

Ja heel, zo heel ver weg, Nou! Nou! 

eerst Surinaam’ en toen naar Curaçao 

 

Om een kinderhuis op te richten 

Dat waren de berichten 

Verhaaltjes in de krant 

En steun van alle kant 

 

En natuurlijk ook proberen 

Onder Gods zegen mensen te bekeren 

Daarbij nog het verzorgen van het vee 

En dat viel soms heus niet mee 

 

Verder, het geloof moest groeien 

De Gemeente die moest bloeien 

De hemel zal straks openbaren 

Wat daarvan de vruchten waren 

 

Nu terug in Nederland 

Hier in Swifterbant 

in voorspoed en in tegenslag 

Genieten van de oude dag 

 

Blijven werken voor de Oekraïne 

Om de Heer daarin te dienen 

En in mooi’ en goede tijden 

Blij zijn met de blijden 

 

Maar ook bedroefd met de bedroefden 

Ook om hen die de Here niet meer hoefden 

Verdrietig als het met de eigen mensen  

niet zo gaat als men wel zou wensen  

 

Maar tevens om een dochter te moeten missen 

En blijven geloven  dat God zich niet kan vergissen 

Nu na vijftig jaren samen 

Nog steeds. Ja nog steeds  

HALLELUJA! Amen! 

 

Oom Joop en tante Mieke 


